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WERKBLAD 
BETHLEHEMKERK DEN HAAG 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023 

                   

Wat leest de dominee uit de Bijbel voor? ……..

………………………………………………………….

 
Hoi, fijn dat je weer in de kerk bent vandaag! 

 

We lezen vandaag uit het oude/ nieuwe testament. We lezen het boek _____________ 

vers ____ t/m ____ 

             

Ben je ook weer goed begonnen op school? Alweer twee weken voorbij! Hopelijk heb 

je een gezellige klas, maar soms gaat er ook weleens iets mis. Dan is er bijvoorbeeld 

iemand die anderen pest en pijn doet.  

 

Ben jij weleens gepest, en zo ja, hoe voelt dat dan? _______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Heb je weleens iemand gepest of meegedaan met een groepje pesters? Kun je ook 

uitleggen waarom je dat deed of hoe dat voelde?  ____________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Waarom zouden mensen elkaar pesten/ pijn doen denk je? ________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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De komende periode wordt er vaak gepreekt uit het boek Samuel. Vandaag uit 1 

Samuel 1. Wil je weten waar het hele boek Samuel over gaat, kijk dan eens het 

filmpje van BibleProject op YouTube. Zoek op: ‘Overzicht: 1 Samuel’ 

Lees 1 Samuel 1 vers 1-2 en vul in:  

Elkana komt uit de stad R____________-___________ in de bergen van 

E_________________. Elkana had twee vrouwen, de naam van de ene vrouw was 

H__________ en de andere vrouw heette P________________ 

Lees vers 5.  

Hierin staat iets wat heel fijn is voor Hanna, maar ook iets wat heel verdrietig is. 

Het fijne is dat haar man, Elkana, Hanna heel ________ vindt. Wat maakt Hanna 

verdrietig? Hanna kan ___________________________ 

Lees vers 6 en 7.  

Waarom treitert Peninna Hanna zo? _______________________________ 

Wat doet Hanna niet meer als ze zo verdrietig is? ____________________ 

Hanna is zo verdrietig dat ze naar de tempel gaat en alles tegen God vertelt. Vertel 

jij weleens aan God hoe je jezelf voelt? Ook als je verdrietig of boos bent? 

___________ En helpt het? Voel je jezelf daarna fijner of rustiger? 

_______________________________________ 

Misschien vertel je nooit tegen God hoe je jezelf voelt. Kun je uitleggen waarom je 

dat niet doet? _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Is er iets in jouw leven waarvan je graag zou willen dat God er iets aan doet? Dat 

God iets verandert? Zo ja, wat dan? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

Lees vers 12 t/m 15.  

Als Eli ziet dat Hanna bidt, denkt hij dat ze _____________ is. Is het raar dat de 

priester dit denkt? Waarom wel/ niet? _______________________ 

____________________________________________________________ 
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Hanna kan geen kinderen krijgen en wordt toch de moeder van Samuël. Ken je nog 

meer vrouwen in de Bijbel die geen kinderen konden krijgen en toch moeder 

werden? (kom je er niet uit? Zoek eens in Genesis 11 en 25 , Richteren 13 en Lukas 1) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

God belooft dat Hanna een kindje zal krijgen. Hanna krijgt weer hoop. Misschien 

een lastige vraag, maar waarom is dit verhaal ook hoopvol voor ons? 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Denk eens na of je iemand kent in jouw omgeving die 

gepest wordt of die om een andere reden erg verdrietig is. 

Probeer de komende weken eens iets extra’s voor deze 

persoon te doen. Zeg wat aardigs, stuur een kaartje of een 

leuk appje… 


