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Goedemorgen! 
 Wat fijn dat jullie er weer zijn. Met wie ben je samen naar de 

kerk gekomen? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 Vandaag zien en luisteren we naar dominee: 

………………………………………………. 

 Hij komt uit:……………….…………  
 Het thema vandaag is: 

………………………………………………… 
 Dit kinderlied zingen we: 

……………………………………………………. 

 Welke dingen heb je deze week gedaan? Schrijf er maar een 
paar op. Je mag God hiervoor bidden en danken. 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

BETHLEHEMKERK DEN HAAG 
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We lezen vandaag uit Ezechiël 1. Pak dit hoofdstuk er maar bij. Het gaat 
over Ezechiël die de heerlijkheid van God ziet (Ezechiël 1:28). 

Ezechiël kreeg een visioen. Een visioen is een soort droom waarin God 
iets laat zien over de toekomst. Vaak bevat een visioen een voorspelling 
of boodschap. Zie jij het al voor je? Maak een mooie tekening over het 
visioen dat Ezechiël heeft. Luister hiervoor ook goed naar de preek. 
 

 

 
 
  

 

 

 



 3 

 

Een paar (moeilijke) vragen over Ezechiël. Let goed op de dominee 
noemt de antwoorden.  

Vul de woorden maar in op de goede plek: koning – priester – 
profeet – visioen – arend – leeuw – rund – heerlijkheid – regenboog 

 Ezechiël is een ………………. 
 Hoe oud is Ezechiël? ………………. (vul een cijfer in) 
 Het gaat ook over ………………. Jojakim 
 Is God in Babel? ja / nee (zet een rondje om het goede 

antwoord) 
 Ezechiël wordt een ………………. 
 Ezechiël kreeg een ………………. 
 Welke dieren zag Ezechiël? ………….., ……….. en …………….. 
 Ezechiël zag ook een …………………. (Noach ziet dit ook) 
 Ezechiël ziet de ………………. van God 

 

Woordzoeker 
 AREND 
 EZECHIEL 
 HEERLIJKHEID 
 KALF 
 LEEUW 
 MENS 
 VISIOEN 
 WEZENS 
 EDELMETAAL 
 HEERE 
 JOJAKIM 
 KEBAR 
 LICHTGLANS 
 SAFFIERSTEEN 
 VLEUGELS 
 WIELEN 
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Ezechiël kreeg een visioen. Hij moet duidelijk maken aan 
anderen wat hij zag. Wat Ezechiël zag is voor ons moeilijk 
te begrijpen. In de Bijbel staan meer visoenen. Praat hier 

samen thuis over door. 
 

 

Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning 
Jojachin – kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van 

Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van 
de HEERE was daar op hem. (Ezechiël 1: 2-3) 


