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Goedemorgen! 

v Wat fijn dat jullie er weer zijn. Vandaag bereiden we ons 

voor op het?  

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

v Vandaag luisteren we naar dominee: 

………………………………………..………………….. 

v Woont de dominee vlak bij de kerk? ja / nee  

v Uit deze Bijbelboeken lezen we vandaag: 

…………………………….…………………………………. 

v Welke dingen heb je deze week gedaan? Schrijf er maar 

een paar op. Je mag God hiervoor bidden en danken. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

WERKBLAD 
BETHLEHEMKERK DEN 

HAAG 
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We luisteren vandaag naar Handelingen 10. Pak dit hoofdstuk er 

maar bij.  

 

 

 

 

{ Wat was het beroep van Cornelius? 

a. Leerlooier          c. Dominee 

b. Meester  d. Hoofdman 

 

{ Waar woont Cornelius met zijn gezin? 

a. Rome  c. Caesarea 

b. Israël  d. b en c zij goed 

 

{  Wat zeg Petrus in zijn visioen? 

a. Linnen laken c. Vogels  

b. Dieren  d. a, b en c zijn goed 

            Los de rebus op en je weet wat de stem tot Petrus zegt! 

 

De Heere God openbaart aan Petrus in een 

visioen (een droom) dat het evangelie aan de 

andere volken dient te worden verteld. 

Petrus onderwijst het evangelie aan 

Cornelius en zijn gezin.  
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     Wat betekent het visioen? Vul de ontbrekende woorden in: 

                                horen – heidenen – niet – Israëls  

 

Petrus leert dat ook …………..… joden (……………………., dat zijn wij  

 

ook) ook bij……………………. God mogen ……………………….. 

 

 

 

 

 

                    

o CAESAREA 

o CORNELIUS 

o DIEREN 

o ENGEL 

o GOD 

o HEIDENEN 

o HOOFDMAN 

o ISRAELIETEN 

o JEZUS 

o JODEN 

o JOPPE 

o LIEFDEGAVEN 

o PETRUS 

o SIMON 

o VISIOEN 

o ZALIGHEID 

 

En het gebeurde, toen Petrus 

naar binnen ging, dat Cornelius 

hem tegemoetkwam, aan zijn 

voeten viel en hem aanbad. 

Maar Petrus richtte hem op 

en zei: Sta op, ik ben zelf ook 

maar een mens. 
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