
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedemorgen! 
 Wat fijn dat jullie er weer zijn. Met wie ben je samen 

naar de kerk gekomen? 
…………………………………………………………………………….. 
 Vandaag luisteren we naar dominee: 

………………………………………..…….. 

 Hij komt uit:……………….…………  
 Het thema vandaag is: 
………………………………………………… 
 Dit kinderlied zingen we: 

……………………………………………………. 

 Welke dingen ga je in de herfstvakantie doen? Schrijf er 
maar een paar op. Je mag de Heere God hiervoor bidden 
en danken. 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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We lezen vandaag uit Markus 10:46–52. Zoek dit hoofdstuk er 
maar bij.  
 

 

 

 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

Bartimeüs springt op, gooit zijn 
mantel af en komt naar voren. Die 

bedelaarsmantel, die staat 
symbool voor zijn oude leven, zijn 

bedelaarsbestaan. En nog 
vóórdat hij genezen wordt, heeft 
hij dat oude leven al afgegooid, 

achter zich gelaten. Dat is 
voorgoed voorbij. Weg die ouwe 

jas! Bartimeüs richt zich al op een 
nieuw bestaan, omdat hij daarin 

gelooft. 

 Hoe denk je dat de 
bedelaarsmantel van 

Bartimeüs eruit ziet? Kun je de 
mantel tekenen? 

 

 Bartimeüs wil heel graag zien. Doe je 
ogen eens dicht. Hoe zou jij het vinden 
als je niks kon zien? Wat is dan moeilijk 
om te doen? Wat zou je nog wel kunnen? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 De mensen willen Bartimeüs niet helpen. Wat zegt Jezus tegen 
hen als hij Bartimeüs hoort roepen?  

 
……………………………………………………………………………………. 

 
 Wat vraagt Jezus aan Bartimeüs? Wat vind je van die vraag? 
 
   ……………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
 Waarom vraagt Jezus het, denk je? 
 

……………………………………….…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                    

 

o BARTIMEUS 
o BEDELAARSMANTEL 
o BLINDE 
o DISCIPELEN 
o GELOOF 
o JERICHO 
o JERUZALEM 
o JEZUS 
o MENIGTE 
o MOED 
o NAZARENER 
o ONTFERMING 
o RABBONI 
o ROEPEN 
o VOLGEN 
o ZIEN 

En Jezus zegt tegen Bartimeüs: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.” En 
dat is het moment dat zijn ogen opengaan. Ga heen, had Jezus gezegd. 

Maar Bartimeüs doet het tegenovergestelde: hij gaat mee. Hij volgt 
Jezus op zijn weg, naar Jeruzalem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en 
zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed 
af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik 

voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. 
Markus 10: 49-51 


